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Zondagsbrief 
Zondag 28 mei 2023 

Kleur: rood 
 

Pinksteren 

 
Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst: Ada Dielman 
Organist:    ds. Pieter Overduin 
Koster:    Patrick de Koning 
Videowall:    Eric de Frel 
 

Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 
Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
‘Jouw taal, mijn taal’ 
Roepingenzondag 

 

 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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Orde van dienst 
 

 
Orgelspel   
 

Woord van welkom door de ouderling van dienst  
  

Dienst van de Voorbereiding 
 
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken 
    
Intochtspsalm: Psalm 33 
   Lied 33: 1                 (zo mogelijk staande) 
          

Bemoediging en Groet 
 

V:  Onze hulp is in de naam van de Heer 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 

 V: De Heer zij met U 
A: Ook met u zij de Heer. 

 
Drempelgebed 
 
 V: Menslievende God, 
  wij zijn mensen van U 
  In verlangen naar uw kracht van boven 
  en op zoek naar een nieuw begin. 
 A: Daal op ons neer met de Geest van Uw Liefde 
 V: Woon in ons hart 
  als we bang zijn en zonder vertrouwen 
  breng ons terug bij U 
  als wij U hebben verlaten. 
 A: Doe ons stralen door de Geest van Uw Liefde 
  Amen 

(daarna gaan allen zitten) 
 
 
Inleiding op deze dienst 
 
Zingen: vervolg intochtspsalm 33 Lied 33: 2 

 
Gebed om ontferming 
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Glorialied:  ‘Kom laat ons deze dag’ 
   Lied 672: 1 en 7  

 
Dienst van de Schriften 

 
Gebed van de Zondag 
 
Kinderlied: ‘Wat is het Pinksterfeest?’ 
   Elly & Rikkert, Elise Mannah en Kids Crew 

 
De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de Kinderkring,  
o.l.v. Corien de Haas 
 

Lezing uit de brieven: 1 Petrus 5: 1 – 14     lector: Bart Kindt 
 
Zingen: ‘Heer, raak mij aan met uw adem’ 

  Lied 695: 1 – 5  

 
Lezing uit het Nieuwe Testament: Handelingen 2: 1 – 17 en 43 - 47  
 De lezing uit Handelingen 2 komt vanmorgen vanuit Den Haag. 

Gelezen in het Haags, Tamil, Farsi, Pools, Nederlands, Mandarijn,  
Surinaams, Engels, Arabisch en Frans 

 

Zingen: ‘In Christus is noch west noch oost’ 
  Lied 969: 1 – 4  

 
Uitleg en Verkondiging 
 

Zingen: ‘In vuur en vlam zet ons de Geest’  
  Melodie lied 871 ‘Jezus zal heersen waar de zon’ 
 

Tijdens het voorspel van dit lied komen de kinderen terug in de kerk 
   

In vuur en vlam zet ons de Geest 
  gegeven op het Pinksterfeest 
  ten leven op ons uitgestort 
  hoort hoe Gods kerk geboren wordt! 
 
  Wie door dit vuur wordt aangeraakt 
  en uit het ongeloof ontwaakt 
  beleeft – God lof – een ommekeer 
  de dag van de verrezen Heer. 
 
  De aarde is ons toevertrouwd 
  God strooit ons uit als zoutend zout, 
  als licht dat in het duister straalt 
  en metterdaad zijn woord vertaalt. 
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  Zo waait de wind, zo blaast de Geest, 
  zo laait het vuur van Pinksterfeest, 
  wij zijn het lichaam, Hij het hoofd –  
  uw naam, Heer Jezus, zij geloofd.    
 

 
Geloofsbelijdenis        (zo mogelijk staande) 

 Geïnspireerd door: Vieren met teksten Wild Goose Resource Group - Iona 

 

A:  Wij geloven in God 
V:  die een zwervend volk tot zijn vriend maakte, 

en het riep vanuit de slavernij de vrijheid in, 
en die in Rachab, Tamar Ruth, Batseba,  
in Cyrus en Darius,  
van buitenstaanders ambassadeurs van Gods bedoelingen maakte. 

A:  Wij geloven in Jezus  
V:  die vereerd werd door Perzische wijzen, 

die als vluchteling asiel zocht en vond in Egypte, 
die aan Syriërs de liefde van God verkondigde.  
die Grieken interesseerde voor wat hij zei en deed, 
wiens eerste evangelist een Samaritaanse was,  

G:  Wij geloven in de Heilige Geest 
V:  die met Pinksteren bewees dat de hemel geen lievelingstaal kent, 

die door de doop van de Ethiopiër duidelijk maakte 
dat racisme en geloof niet samengaan, 
en die kerken stichtte in oude en nieuwe werelden, 
in al die verschillende culturen. 

G:    Wij geloven dat het koninkrijk van God groter  
is dan de kerk 
en dat de liefde van God  
ons begrip te boven gaat.  

V:  Daarom vieren we  
dat Gods wegen niet samenvallen met onze wegen, 
dat God zelf de goede bondgenoten kiest; 
en zelf het recht heeft  
alle menselijke verwachtingen te overstijgen. 

A:  We zegenen God voor altijd!  
Amen. 
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Dienst van Gaven en Gebeden 

 

Inzameling van de gaven onder piano- of orgelspel 

bestemd voor Kerk in Actie - Zending 

 

Moment van gedachtenis       (zo mogelijk staande) 

  aansluitend wordt er een steentje op de Levensboom gelegd 
 
Zingen: ‘Niemand leeft voor zichzelf’ 

  naar Romeinen 14: 7 – 8   Lied 961: 1 

 
Gebeden  dankgebed en voorbeden, stilgebed,  

afgesloten met het ‘Onze Vader’ 
     
Slotlied: ‘Geest van hierboven’ 
  Lied 675: 1 en 2        (zo mogelijk staande) 
                         
Heenzending en Zegen 

beantwoord met gezongen:  ‘Amen’ (lied 431c)    

 

Orgelspel  

  

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat  
 
  

 
 
 
 
Omzien naar elkaar 
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief, bij de kerkenraad bekend,  
verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis. 
 
 
De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen  
vanuit de Pg PSS naar mevr. Nieuwelink in Sluiskil en namens de Pg Hoek  
naar mevr. Pijpelink Lovendieke, Irisstraat 38.  
ps. één boeket staat op de bloementafel en één boeket staat op de tafel in de Dagkapel. 
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Bij de komende diensten: 
 
Zondag 4 juni, zondag Trinitatis. Tijdens deze dienst hoopt om 10.00 uur  
onze eigen predikant ds. Saskia Ketelaar voor te gaan samen met de  
kerkelijk werker van Sas van Gent-Sluiski-Philippine dhr. Peter Morée. 
 
De collecte tijdens de dienst is bestemd voor  

Open Doors – voor de vervolgde kerk 
 
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat. 
 
 
Gemeentemorgen 
Aansluitend aan de dienst van zondag 4 juni is er een gemeentemorgen voor  
de gemeenteleden van Hoek en Philippine-Sas van Gent- Sluiskil. 
Mevrouw Lydia Roosendaal, die het hele proces van samenwerking begeleidt,  
zal deze bijeenkomst leiden. 
Onderwerpen zijn 1) onderlinge kennismaking en 2) ‘wat betekenen de 
ontwikkelingen voor mij/ons’. 
De bijeenkomst duurt maximaal een uur en na afloop is er soep met broodjes.  
Als kerkenraden stellen we het erg op prijs dat u aanwezig bent, het gaat immers 
over de toekomst van uw gemeente.  
En gemeente, dat zijn we samen! 
We vinden het dus heel belangrijk om ook uw gevoelens en gedachten bij deze 
samenwerking te horen! 
 

Namens beide kerkenraden, 
Ada Dieleman en Albert van Leeuwen 
 
Er wordt op u gerekend, dus opgeven is niet nodig. 
Maar… vindt u het leuk om soep te koken?  
Bij de ingang van de kerkzaal ligt er een intekenlijst. 
Voor de broodjes en beleg wordt gezorgd. 
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Komende weken 
 
Dinsdag 30 mei: Open kerk en Middaggebed 

De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur.  
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. 

 
 
Mededelingen  
 

OPROEP 
Van 6 t/m 10 juni zijn het d’Oekse Feesten.  
Zaterdag 10 juni willen we, zoals gebruikelijk, in de ontmoetingsruimte van de kerk 
weer wafels verkopen en kunt u koffie/thee/fris drinken met een wafel erbij. 
Maar zonder vrijwilligers is het niet mogelijk om dit te doen.  
Heeft u zin en tijd om ons te helpen in de keuken op zaterdag 10 juni a.s.,  
neem dan contact op met Catrien Mol, tel. 06-51039310 of  
Elly Tollenaar, tel. 06-28637353. 
De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de Voedselbank in Terneuzen.  
 
 
 
Tentoonstelling – De gezichten van eenzaamheid 

Meer dan 260 inwoners uit de 
gemeente Terneuzen schoven kerst 
2022 aan voor een kerstdiner dat 
speciaal was georganiseerd voor 
mensen die tijdens kerst alleen waren. 
Er werden mooie gesprekken gevoerd 
en het werd voor iedereen zichtbaar 
dat eenzaamheid vele gezichten kent. 
 
Dat laat aan-z ook zien met de 
bewustwordingscampagne De 
gezichten van eenzaamheid, een 
reizende campagne van tien verhalen 
en foto’s van mensen met (ernstige) 
eenzaamheidsgevoelens. 
 

Nina de Koeijer – gemeente Terneuzen: ‘De campagne laat zien dat eenzaamheid niet altijd 
zichtbaar is. Eenzaamheidsgevoelens kan iedereen overkomen’ 
 

Van 4 t/m 11 juni, tijdens de week van d’Oekse Feesten, 



8 
 

is de tentoonstelling te zien in de kerk. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl 

Ook op facebook zijn wij te vinden! 
 

Website Protestantse gemeente Philippine-Sas van Gent-Sluiskil:  
www.protestantsegemeente.nl 

 

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:  
www.gelovenindedelta.nl 

 

http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/
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